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Erfgoed & monumenten Hengelo

@Erfgoed074

oude ambachten

warenmarkt

kasteel springkussen 

muzikale activiteiten

beklimmen uitkijktoren

presentatie vondsten

varen over de grachten

verhalenkraal

valkenier

programma 11 september 2021
opening 10.00 uur door wethouder
- onthullen nieuw geplaatste ‘Huys Hengelo’ poort 
- stadsdichter met gedicht over ‘Huys Hengelo’

activiteiten op terrein Thiemsland-Bevrijderslaantje
- demonstraties oude ambachten door standhouders
- warenmarkt met ambachtelijke producten
- kasteel springkussen voor de kinderen
- roofvogelshow, een valkenier geeft demonstraties
- diverse afwisselende muzikale activiteiten

activiteiten ‘Huys Hengelo’ eilanden
- informatiestands over het ‘Huys Hengelo’
- beklimmen uitkijktoren met zicht op het eiland
- presentatie vondsten opgravingen 1995
- varen over de grachten
- verhalenkraal met verhalen over....

wandelroute met rondleiding gids
- ‘Huys Hengelo’ terrein
- oude algemene begraafplaats
- Heemaf fabrieksgebouw, kantoor, de Locomotief
- Thiemsbrug
- Waterstaatskerk

stadsomroeper loopt door de stad
- evenementenplein voor stadhuis,
   vertrekpunt paard en wagen naar ‘Huys Hengelo’
- oude ambachten, warenmarkt, springkussen,
   roofvogelshow, varen
- ‘Huys Hengelo’ eilanden, allerlei informatie
- oude begraafplaats, concert, rondleiding
- Heemaf  fabrieksgebouw, kunstenaars vertellen...
- Waterstaatskerk, film opgraving oude begraafplaats,  
   klok luiden, tentoonstelling van....
- verhalenkraal
- muziek, stadsorgel, luitmuziek, boerendansgroep

Vlak bij het centrum van Hengelo bevinden zich archeologische restanten van de
‘Hof te Hengelo’. Deze was rond 1380 in bezit van Egbert Hako van den Rutenberg,

ook eigenaar van het kasteel Rutenberg bij Dalfsen. In de 16de eeuwse werd havezate 
‘Huys Hengelo’, gebouwd door een jongere broer van de heer van Twickel. Adolf August, 

baron Mulert, werd in 1801 de laatste heer van Hengelo en is in 1832 begraven op 
de begraafplaats bij de voormalige huiskapel van ‘Huys Hengelo’. Het kasteel is dan 
al verdwenen, want omstreeks 1821 werden de laatste resten van ‘Huys Hengelo’ 

gesloopt en verkocht. De oude vroeg-zeventiende-eeuwse zandstenen toegangspoort 
verhuisde naar hotel ‘De Klomp’ in Enschede. In 1902 werd de poort overgebracht naar 

‘Het Stroot’, een landgoed in de buurtschap Twekkelo.


